Te mooi om waar te zijn: kunstroute langs de Dommel.

Een verhaal over een kunstenaarscollectief
dat tot grote daden in staat bleek en de
relatie tussen kunst, duurzaamheid en het
Brabants natuurschoon.

De Dommel

De rivier stroomt altijd maar voort en zet van alles in
beweging. Zo ook dit ‘groepje gekken’ of 'missiezus-
ters’ zoals ze zichzelf noemen. Het begon allemaal
toen Fieke Barten als klein meisje de Dommel over-
stak en gefascineerd raakte door de rivier. Die liefde
voor de Dommel bleek zij te delen met Ank van
Engelen en Marc Volger, beiden net als Fieke beel-
dend kunstenaar. Naast liefde deelden zij ook de
zorg over het behoud van de natuur, de stilte en de
puurheid van dit landschap. Zo ontstond het idee
voor een kunstroute. Maar dan wel een kunstroute
waarin het landschap de hoofdrol speelt.

Te mooi om waar te zijn

De uviteindelijke kunstwerken, 27 in totaal, werden
geplaatst langs een route van 10 kilometer. Even
doorbijten voor wie de hele route wilde lopen?

'3 uur in de natuur brengt veel sterker de beleving
van die natuur over dan even een ommetje door
het gras’, aldus Marc Volger.

De kunstwerken boden allen een andere kijk op de
rol van de natuur en het landschap. Ze lokten vra-
gen uit als: ‘In hoeverre is natuur nog natuur?’ of
‘wat betekent dit landschap eigenlijk voor ons?’. Ank
van Engelen zegt hierover: ‘Kunst verleidt mensen
om op een andere manier met die vragen te spelen.
Daar was het ons om te doen!’ Haar kunstwerk op

de volgende pagina zet mensen aan het denken
over het geluid van stilte. Hoe klinkt dat eigenlijk@

Opmerkelijke titels

De kunstwerken hadden opmerkelijke namen en per-
specfieven. Zoals ‘Dreaming and Diving’ over hoe
het stijgende waterpeil in Nederland ons perceel in
de toekomst tot een privéstrandje maakt. Of ‘The
Waiting IllI’, over de magische ontmoeting met een
valk, zomaar, in het bos. Het kunstwerk HU-NK-ER
komt in de gedaante van een geparkeerd wrak. Wie
erin stapt wordt begroet door hartstochtelijke gelui-
den die hunkering vitdrukken. Maar waarnaar? Vita
Activa, Vita Contemplativa gaat over de stroom als
sociale ontmoetingsplaats, als krant, als verzamel-
plaats en als rustplaats. Een kunstwerk met 2 wasma-
chines en waslijn, midden in het Dommelsche land-
schap.

Met Andere Ogen

Een klein deel van de route was specifiek op kinde-
ren gericht. Hieromheen werd een educatief project
opgezet dat door de Provincie is gesubsidieerd. Het
lespakket, ‘Met Andere Ogen’ speelde handig in op
de mogelijkheden die de kunstroute bood; het bracht
kinderen in aanraking met kunst én ze leerden
anders kijken naar hun eigen omgeving. Daarnaast
was de route een middel om op levendige wijze te
leren over het landschap, historie en de natuur.

De lesmap die speciaal hiervoor werd ontwikkeld
wordt nu nog steeds gebruikt. De kunstwerken staan
er weliswaar niet meer, maar de Dommel stroomt
nog steeds door het prachtige landschap.

‘Kunst verleidt mensen
om op een andere
manier met die vragen
te spelen. Daar is het

ons om te doen!’

Doorgeven?

De enorme hoeveelheid toepassin-
gen die dit idee heeft gekregen is
opmerkelijk: van de beleving van
kunst in combinatie met landschap,
tot lesmateriaal, een boek ‘te mooi
om waar te zijn’ en de aankoop
van een van de beelden door de
gemeente. Ank van Engelen zegt
hierover: ‘lk zou nooit meer een
kunstmanifestatie neerzetten zon-
der er een educatieproject bij te
overwegen.’ Met name het boek
‘te mooi om waar te zijn ' biedt
naast inzicht in het kunstproject
veel documentatie over het gebied
vanuit allerlei invalshoeken.
Hiermee is het een vitgave gewor-
den waar ook het project ‘Met
Andere Ogen’ voor lesmateriaal
gebruik van heeft kunnen maken.
En inderdaad: waarom zou je wat
al ontwikkeld is niet doorgeven
voor ‘hergebruik’?




“De natuur in Nederland ligt inge-
klemd tussen een netwerk van
wegen, snelwegen, aanvlieg- en
doorvliegroutes. Stilte is er alleen
nog omringd door gemotoriseerde
beweging en bedrijvigheid. Overal
is de ruis van het verkeer aanwezig.
Zelfs op het meest afgelegen
platteland wedijvert de roep van de
kieviten met het geluid van de eerste
auto, tractor of machine.

De stilte en de daarbij horende
gelviden zijn de laatste eeuw

steeds verder verdrongen door het
alomvertegenwoordigd, door men-
sen geproduceerd, geluid.

Het specifieke geluid van de stilte
wordt tot herinneringen van de
oudere generatie. Sterft zij daar-
mee, net als de devotie, vite”

Ank van Engelen




